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U heeft weer een programma vol
brandstof in handen. Brandstof als
voeding in het seizoen dat voor ons ligt.
Gekruid met inhoud en ontmoeting,
verrassing en bedoeling, onderzoek en
beleving. Geloven is geen zaak van het
hoofd maar van het leven.

Bekende ingrediénten zijn bijvoorbeeld
meditatief wandelen, soep en spirit, de
stamtafel en geloven nu.

De filmavonden zijn van meet af aan
zeer in trek. Vorig jaar voor het eerst ook
in Lettele, dat houden we er graag in.
Samen eten en film kijken verbindt, dat
weten inmiddels een hoop mensen.

Er staan weer drie prachtfilms klaar.

Een oude bekende is de kerk die vreemd
gaat. Eindelijk gaat de kerk weer
vreemd! Wanneer precies is op het
moment van het ter perse gaan van dit
programma nog niet zeker, dus houd de
berichtgeving hierover in de gaten. Voor
ouders met jonge kinderen krijgen de
ontmoetingen steeds meer gestalte.

En het kloosterbezoek aan Nieuw Sion
vorig jaar heeft zo goed gesmaakt dat er
wilde ideeén worden uitgebroed.

In september verkennen we die graag
met elkaar.

Een nieuw initiatief is het zondagse
Proathuus, elke eerste zondagmiddag
van de maand.

Even voor de verkiezingen voor de
Tweede Kamer is er een andere
verkiezingsavond, zonder hijgerigheid.

Voor mensen die voor het eerst of nader
kennis willen maken met bijbelverhalen
volgen we de reis van Bas Ragas in vier
bijeenkomsten. De moderne devotie
wordt tastbaar in een stadswandeling
onder leiding van Anton Weenink.

En Josien Beltman reflecteert op het
project ‘Van wie is het platteland’ van
Rijksmuseum Twenthe en de rol van een
museum.

Zijn er nog meer smaken? Jazeker!

Een gespreksgroep van Hanneke
Diermanse over verlies van een partner;
vier bijeenkomsten, in elk seizoen één.
Een Elvis-kerkdienst met Fred Omvlee
die vorig jaar niet door kon gaan, wordt
dit seizoen alsnog kraakvers geserveerd.

En last but not least:
Een spettervoorstelling van Jesus Christ
Superstar in de aanloop naar Pasen!

Het is heel handig als u zich voor

15 september opgeeft voor alles
waaraan u mee wilt doen.

Dat kan in een email naar
brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl.
Dat kan ook door het formulier achterin
dit boekje ingevuld in te leveren in de
daarvoor bestemde doos in de kerken.
Mocht u zich niet hebben opgegeven
en toch willen meedoen, dan is dit
meestal geen probleem; het is wel fijn
als u dan nog even contact met ons
opneemt.

Wij zien uit naar uw komst!



Het zondagse Proathuus

Elke eerste zondag van de maand van oktober tot en met maart is er in de
kerk ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. Een Proathuus, waar het over
van alles mag gaan, waar een spelletje gespeeld kan worden, waar een
hapje en een drankje geserveerd worden.

Is de zondagmiddag voor jou een beetje leeg en stil, schroom dan niet en kom! Je hoeft je niet vooraf
aan te melden, kom gewoon. De kerk is open van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Wanneer: 5 oktober, 2 november, 7 december,
4 januari, 1 februari, 1 maart

Waar: kerk Bathmen

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Soep en Spirit

Al een aantal jaren komt op zondagavond, één keer per zes weken, een groepje bijeen om gezellig
soep te eten. Tijdens de maaltijd wordt er een onderwerp besproken dat leeft bij één van de
deelnemers of iets dat actueel is.

Er worden inzichten uitgewisseld en gevoelens gedeeld.

In een ontspannen sfeer waar niets fout is en privézaken dat ook blijven.

Zin om mee te doen?
Meld je aan bij Ankie Borger tel. 06 34648511 Q

Wanneer: één keer per zes weken op zondagavond N’
Waar: wisselend bij deelnemers thuis
Tijd: 17.30-20.30

Mediteren

Meditatie wordt beoefend in alle religies en ook steeds meer daarbuiten. Juist in deze tijd, waarin van
alles speelt, met veel onzekerheid en onrust. In verschillende religies kennen we de traditie van
meditatie al eeuwenlang. Het woord komt van het Latijnse meditatio, dat is afgeleid van het
werkwoord meditari: nadenken, overpeinzen.

Mediteren is naar binnen keren in je zelf. Waar het om gaat is dat je je lichaam ontspant en zo de basis
legt voor verstilde aandacht. Even proberen geen aandacht te hebben voor je altijd opspringende
gedachten en ruimte te creéren voor het innerlijk ontvangen van de liefde die je tegemoet stroomt.
Wij streven er naar dat de meditatie laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is.

Wanneer: doorgaans elke zaterdag, tijdens Advent en Veertigdagentijd
maandag t/m zaterdag

Waar: koor van de kerk in Bathmen

Tijd: 7.00 uur &

Info: Anneke Kools, tel. 06 - 39197157




Meditatief wandelen

Wandelen in het Oostermaatsbos is elke
keer weer een ervaring. De verschillende
jaargetijden en het afwisselende weer
maken dat je altijd wel iets anders ziet, hoort of ruikt. Dit samen met anderen doen maakt het extra
bijzonder. Eerst wandelen we in stilte. Daarna is er een tekst met vraag voor onderweg om over van
gedachten te wisselen. Na ongeveer vijf kwartier zijn we terug bij de plaats van vertrek.

Bij het huisje daar drinken we tot slot koffie of thee met iets lekkers erbij.

Sommige mensen wandelen elke maand mee, anderen regelmatig of af en toe. En komt de ene
wandelaar uit Bathmen, de andere komt uit Okkenbroek of Lettele. De wandeling is in de praktijk een
oecumenisch BOL-gebeuren geworden. Nieuwe wandelaars zijn altijd welkom, aanmelden is niet nodig.

Wanneer: vrijdagen 5/9,3/10,7/11,5/12, 2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 5/6, 3/7
Waar: vanaf de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk
Tijd: 10.00 - 11.45 uur

Stamtafel

De stamtafel vormt een vast punt op de vierde vrijdagmorgen van de maand. Koffie, thee en water
smeren de kelen om met elkaar in gesprek te gaan over persoonlijke, maatschappelijke of kerkelijke
thema’s. Die kunnen ter plekke door elke stamgast ter sprake worden gebracht.

Sommige mensen zijn bijna elke maand stamgast. Anderen schuiven regelmatig of af en toe aan.
En nieuwe mensen zijn rond deze stamtafel altijd welkom.

Wanneer: vrijdagen 26/9, 24/10, 28/11, 23/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5, 26/6
Waar: Kerk Bathmen
Tijd: 11.00 - 12.30 uur

Op één van de andere vrijdagen is elke maand van 10 tot 11 uur een pastorale koffieontmoeting in
de kerk van Bathmen. Zie voor deze data Baoken en de website.

Geloven nu

Het kan alle kanten opwaaien tijdens deze bijeenkomsten. Zo gaat dat, wanneer we in het eerste
rondje elkaar vertellen wat ons bezighoudt. Bij dit gesprek van de dag komt vervolgens een
Bijbelverhaal ter sprake. Zo plaatsen we ons alledaagse hier en nu in het licht van ons geloven.

Wanneer: maanda I \3‘%5”«?
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Ouders en kinderen tot twaalf jaar

Hoe maak je je kind(eren) wegwijs in christelijk geloven? En welk pad bewandel jij daarin zelf? Wat
verwacht je hierbij van de kerk?

Al een paar jaar komen ouders in steeds wisselende
samenstelling rond dit soort vragen bij elkaar. Ook zijn er
activiteiten om de kinderen bij te betrekken.

Daar willen we dit seizoen mee verder gaan. We hebben één
bijeenkomst gepland om het plan voor dit seizoen te maken.
Daarin willen we ook graag met jullie ons idee bespreken voor
een vaste zondagse activiteit die speciaal gericht is op
kinderen en hun (groot)ouders.

Wanneer: maandag 22 september

Waar: Kerk van Bathmen

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Leiding: ds. Gert Wijnstok, tel. 06 - 10459883

Kloosterbezoek

Dit voorjaar bracht een groep gemeenteleden een hele zaterdag door op Klooster Nieuw Sion.
Dat smaakt naar meer. En daarvoor zijn maar liefst drie ideeén gevormd:

m  Weereen kloosterzaterdag op Nieuw Sion
B Kloosterweekend bij, zo mogelijk, Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot

B Reis naar lona Abbey Schotland
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Gespreksgroep ‘Verder na verlies van een partner’

Voor iedereen is het verder leven met gemis, rouw en verdriet anders.

Rouwen is een intens en persoonlijk proces dat gepaard gaat met veel emoties. Het verlies van je
partner verandert je leven ingrijpend.

Carel ter Linden omschreef rouw als: ‘Een land waar je de weg niet kent'

Deze gespreksgroep wil het landschap verkennen zonder die ene. Welke verschillende gevoelens
en ematies zijn er en hoe vind je daarin een weg? In deze groep ontmoet je anderen die een
vergelijkbaar verlies ervaren.

We vormen een groep van maximaal tien mensen - bij meer belangstelling vormen we een tweede

groep.

Samen bespreken we onderwerpen als:

o] Rouw is rauw

o  Waaris die ene gebleven? Over mijn opa is een sterretje of in de hemel
o] De vier seizoenen van het jaar

En we wisselen ervaringen uit.

Thema's die daarbij horen zijn bijvoorbeeld: stilstaan bij het gemis en de gevoelens die het
overlijden teweegbrengt, de eerste keren zonder de ander (verjaardagen, feestdagen), bronnen
van steun, troost en hoop, een nieuwe relatie aangaan.

We beginnen de donderdag voor Allerzielen, de dag waarop we onze overledenen gedenken.
In elk seizoen hebben we één bijeenkomst.

Wanneer: donderdag 30 oktober, 22 januari, 19 maart en 18 juni.
Waar: kerk Bathmen

Tijd: 14.30-16.00 uur

Leiding: ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 - 12530281




Rondwandeling Moderne devotie

Over de moderne devotie kun je boeken lezen, lezingen bezoeken, je kunt
erover discussiéren. Je kunt ook een wandeling maken en de huizen
bekijken of bezoeken waar de moderne devotie werd beoefend. Ze
bestaan nog en zijn overal in Deventer aan te wijzen.

Met een kleine groep van maximaal zes mensen leid ik een wandeling
door Deventer langs plekken die een rol hebben gespeeld in de beweging van de moderne
devotie. We zien ook andere gedenktekens van spiritueel leven in Deventer.

In de wandeling is een kort bezoek aan het Museum Geert Grote Huis opgenomen.
Toegang Museum € 10, met Museumkaart gratis.
We lassen tussendoor een koffiepauze in.

Wanneer: donderdag 13 november, 5 maart, 7 mei

Waar: Wilhelminafontein op de Brink in Deventer

Tijd: 14.00 - 16.30 uur.

Leiding: Anton Weenink (tel. 06 24878282, email: weenwes@hetnet.nl)

Lezing Josien Beltman

Terugblik op het project ‘Van wie is het platteland’
en de rol van het museum

Josien Beltman is kunsthistoricus met een focus op moderne en hedendaagse kunst. Zij werkt als
conservator in Rijksmuseum Twenthe.

In 2023 organiseerde het museum een groot project rondom de vraag ‘van wie is het (platte)land?’
Veel actuele kwesties komen namelijk samen in het landelijk gebied: van stikstof en energietransitie
tot biodiversiteitsverlies en woningnood. Maar van wie is het land eigenlijk? En hoe kunnen we erin
de toekomst mee omgaan?

24-05 t/m @9-11 2025 RIKSMUSEUMTWENTHE

Aan de hand van kunstwerken vanaf 1500 tot nu werd getoond hoe
de mens door de eeuwen heen het land heeft gecultiveerd en

& toegeéigend om het economisch nuttig te maken. Daarnaast had
het museum vier kunstenaars uitgenodigd om onderzoek te doen
naar de dilemma’s die zich manifesteren op het platteland van
Twente. Naar aanleiding van dit project zijn verschillende
kunstwerken aangekocht die op dit moment nog in het museum

“ kunstwerk’

zijn te zien.

In deze lezing blikt Josien terug op het project en op de verschillende kunstwerken die eruit zijn
voortgevloeid. Ook gaat ze in op de rol die een museum kan spelen in de 21ste eeuw. Niet alleen een
plek om kunst te tonen, maar ook een plek voor maatschappelijke dialoog.

Wanneer: dinsdag 24 februari
Waar: kerk Bathmen
Tijd: 20.00-21.45 uur



Jezus, waarom?

Wie of wat is God? Wat is de Bijbel voor boek? Waar komt de
figuur van Jezus vandaan? En waarom zijn de verhalen van en
over Jezus ook voor ons nog zo waardevol? Bas Ragas ging
met deze vragen naar ds. Ad van Nieuwpoort en schreef er
een makkelijk leesbaar boek over.

In vier bijeenkomsten volgen we zijn ontdekkingsreis door de
Bijbel. Een goede gelegenheid om (voor het eerst, opnieuw of
nader) kennis te maken met Bijbelse verhalen en te
ontdekken waarom die de moeite waard zijn om te lezen.

Wanneer: donderdag 16 oktober, 11 december,

12 februari, 9 april
Waar: kerk Bathmen
Tijd: 20.00 - 21.45 uur

Leiding: ds. Gert Wijnstok

De andere verkiezingsavond

Woensdag 29 oktober vinden er verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De campagnes draaien
weer op volle toeren. En in de media wordt heftig gedebatteerd.

In de werkgroep ‘Verder tafelen’ kwam het idee op om ook in de kerk een verkiezingsavond te
houden. Niet om aan partijpolitiek te doen of ook hier te debatteren. Wel om in deze woelige tijd
juist op adem te komen. En een plek te vinden van rust en inspiratie.

Hoe? Laat je verrassen!
Wanneer: Donderdag 9 oktober

Waar: Kerk Bathmen
Tijd: 20.00 - 21.30 uur




Samen eten & film kijken & een goed gesprek

Dit Brandstof-seizoen zijn er weer drie filmavonden, in Lettele, Okkenbroek en Bathmen. Samen
eten, omdat dat fijn is, een film die ertoe doet en terugblikken op de film.

Samen eten staat of valt overigens met genoeg mensen die wat willen klaarmaken en meenemen.
Laat dit weten bij de aanmelding. De kosten krijg je uiteraard vergoed.
In Bathmen organiseert het Cultuurhuus de catering.

Het programma ziet er dan ongeveer als volgt uit:

17.30- 18.00 uur inloop met een gezellig drankje
18.00 - 19.30 uur samen eten, koffie/thee
19.30-21.00/21.30 uur  samen film kijken

Aansluitend gesprek over de film en nazit met een drankje.

Eigen bijdrage

Voor deelname aan een filmavond geldt een richtbedrag van € 17,50 als eigen bijdrage in de kosten
voor de maaltijd (inclusief koffie/thee), film- en zaalhuur, enz.

Drankjes zijn voor eigen rekening.

Meld je op tijd aan via brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl en laat daarbij weten of je bij wilt
dragen aan de maaltijd. Heb je nog vragen? Mail naar brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Tenslotte
Mis het niet. Onze filmavonden zijn laagdrempelig. En ze staan garant voor gezelligheid,
ontmoeting, verbinding en verdieping!




Film ‘Angels’ share’ (Speelduur 96 minuten)

Deze af en toe hilarische film van Ken Loach en scenarioschrijver Paul Laverty, hun tiende film
samen, is twee films voor de prijs van één. De eerste helft is een sociaal-realistisch drama over een
kansarme draaideurcrimineel die 300 uur taakstraf krijgt. Deel twee is een misdaadkomedie waarin
hij samen met drie andere kansarmen exorbitant dure whisky steelt. Beide helften zijn interessant
en vermakelijk. Voor deze film kreeg Loach in Cannes de juryprijs.

Het verhaal speelt zich af in Glasgow. Robbie is een gewelddadige jonge crimineel die, nadat hij
vader geworden is, besluit zijn leven op het rechte pad te brengen. Gelukkig ontloopt hij een
gevangenis-straf. Samen met enkele andere jongeren krijgt hij vervolgens een aantal uren
gemeenschapsdienst opgelegd. Ze hebben geluk met hun begripvolle toezichthouder. Op een
dag neemt deze hen mee voor een bezoek aan een whiskydestilleerderij. Daar ontdekt Robbie dat
hij een verfijnde neus heeft voor het proeven van whisky. Hij krijgt een idee dat zijn leven gaat
veranderen.

Wanneer: donderdag 6 november 2025. h us (
Waar: Kulturhus De Spil, Sportweg 1, Lettele Ku It ur

©
Tijd: 17.30 - 18.00 uur inloop met drankje De s pl I )

18.00 - 19.30 uur samen eten, koffie/thee
vanaf 19.30 uur samen film kijken
aansluitend gesprek over de film en nazit met een drankje

Eigen bijdrage: € 17,50 (drankjes zijn voor eigen rekening)




Film ‘After life’ (Speelduur 118 minuten)

Japanse film uit 1998. Nadat mensen zijn overleden, hebben ze een week de tijd om hun mooiste
herinnering te kiezen, als enige die ze voor eeuwig zullen houden in het hiernamaals.

Het verhaal speelt zich af in een tussenstation tussen leven en dood. Hier passeren wekelijks recent
overleden personen om, geholpen door gidsen, een moment uit hun leven te kiezen om mee te
nemen naar het hiernamaals. Deze week zijn 22 mensen overleden. Van maandag tot zondag is er
de gelegenheid een moment te kiezen en om deze (gereconstrueerd) vast te leggen op video.

De gidsen zelf hebben voorheen nooit een keuze kunnen maken; zij werken op het tussenstation
totdat ze het juiste moment hebben gevonden. Takashi (Arata) en Shiori (Oda) zijn twee van deze
gidsen. Takashi krijgt de oude man Ichiro aangewezen en gaat op zoek in zijn herinneringen. Shiori
helpt een tienermeisje om haar beste herinnering te selecteren.
Een trage, rustgevende film, uitnodigend tot zelfreflectie en
gesprek.

Wanneer: Donderdag 15 januari 2026.

Waar: Dorpshuis Ons Centrum,
Oerdijk 141, Okkenbroek
Tijd: 17.30 - 18.00 uur, inloop met drankje

18.00 - 19.30 uur samen eten + kopje koffie/thee
Vanaf 19.30 uur samen film kijken
Aansluitend gesprek over de film en nazit met een drankje

(drankjes zijn voor eigen rekening)
“Brilllant, Humorous, Extraordinarily Movmg‘"
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Film ‘No other land’ (Speelduur 95 minuten)

Basel Adra, een jonge Palestijnse activist uit Masafer Yatta op de Westelijke Jordaanoever, vecht al
sinds zijn kindertijd tegen de massale verdrijving van zijn gemeenschap door de Israélische
bezetting. Dan ontmoet hij Yuval Abraham, een Israélische journalist, die hem steunt in zijn strijd.
Adra besloot in 2019 zijn camera op te pakken om vast te leggen hoe het Israélische leger
stelselmatig de huizen, scholen en andere levensvoorzieningen uit zijn geboortedorp en in
omliggende nederzettingen in de West Bank vernielt, ‘om plaats te maken voor militaire
trainingsgebieden’ “Ik startte met filmen toen wij begonnen te eindigen.”

In zijn documentaire krijgt Adra hulp van de Israélische journalist Yuval Abraham.

De opbloeiende vriendschap tussen de twee is de spil in dit aangrijpende en shockerende verhaal
over macht, machtsmisbruik en machteloosheid, dat zich afspeelt in het hart van het
Israélisch-Palestijnse conflict.

Winnaar van de publieksprijs op IDFA 2024 en bekroond met een Oscar.

Wanneer: Woensdag 11 maart 2026.

Waar: Cultuurhuus Braakhekke, Bathmen

Tijd: 17.30 - 18.00 uur inloop met drankje
18.00 - 19.30 uur samen eten + kopje koffie
Vanaf 19.30 uur samen film kijken
Aansluitend gesprek over de film en nazit
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Eigen bijdrage: € 17,50
(drankjes zijn voor eigen rekening)




Musical Jesus Christ Superstar - Studio65

Wie is er niet groot geworden met deze formidabele klassieker?! Zowel de film als de musical staan
bij velen van ons in het geheugen gegrift. Ongelofelijk geniaal hoe het iemand als Andrew Lloyd
Webber is gelukt om het verhaal van Jezus Christus op deze manier zo dicht bij ons en bij onze tijd
te brengen. Het kan bijna niet anders of je wordt “als vanzelf” van je sokkel geblazen!

Voor het gezelschap STUDIO65 uit Enschede vormde deze musical al meer dan 40 jaar geleden de
ultieme inspiratiebron voor een geheel eigen versie. Een indrukwekkende, hoogstaande en bijna
professionele versie, die je zonder meer in je hart gaat raken. Vocaal theater van de bovenste plank!
En elk jaar opnieuw nemen ze deze musical in het voorjaar opnieuw op in hun programma in de
aanloop naar Pasen. En dit jaar doen ze daarbij ook onze eigen dorpskerk in Bathmen aan.

Hoe mooi is dat!

We zijn erg blij en trots dat het ons gelukt is dit gezelschap en deze bijzondere productie naar onze
dorpskerk in Bathmen toe te halen.

En wij nodigen bij deze dan ook IEDEREEN uit onze dorpen (Bathmen, Okkenbroek en Lettele) en
uit de wijdere regio (Holten, Diepenveen, Deventer-Colmschate en Schalkhaar) uit om dit unieke
optreden bij te wonen. Kerkelijk betrokken of niet, gelovig of niet, oud of jong, het maakt allemaal
niet(s) uit. ledereen is welkom!

Het programma duurt precies één uur en je gaat je geen seconde vervelen!

Komt allen tezamen, in de dorpskerk in Bathmen.

Wanneer: Voorjaar 2026 (nadere info over de exacte datum volgt o.a. via het Boaken)
Waar: kerk Bathmen
Tijd: 20.00 - 21.00 uur

(inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee; borrel na afloop)

De toegang is gratis. Wel vragen wij na afloop om een royale vrije bijdrage zodat we als kerk en
met z'n allen de kosten van dit mooie optreden enigszins binnen de perken kunnen houden.




Vertelvoorstelling ‘De kleine Goedheid’ — naar Levinas

| Een vertelvoorstelling gebaseerd op de inspirerende gedachte van ‘de
kleine goedheid’ van de filosoof Levinas. Verhalen van hoop.

Een voorstelling die op begrijpelijke en aansprekende wijze iets weer
wil geven van het gedachtegoed van de filosoof Levinas. Inzichten die
wellicht ook handvat bieden.

De verhalen in deze vertelvoorstelling gaan over een wereld waarin
zoveel aan de hand is en over (on)gewone menselijke daden die hoop
en inspiratie bieden. Over 'hoe de kruimels van menselijkheid niet te
vernietigen zijn door de pletwals van het kwaad (Dirk de Wachter)
We leven in uitdagende tijden. Soms kunnen we de moed verliezen en ons hulpeloos voelen
wanneer we geconfronteerd worden met het lijden, de conflicten en de verwarrende veranderingen
die gaande zijn, of het nu dicht bij huis is of juist verder weg.

Toch... ergens verborgen onder onze kwetsbaarheid, onder de pijn en het lijden die we soms
ervaren, is een plek die ons herinnert aan wat we vergeten zijn. In welke levenssituatie we ons ook
bevinden, daar spreekt ‘de stille stem van het hart’ Daar komen verhalen uit voort. Verhalen van
hoop en goedheid die klein en groots tegelijk zijn.

Wanneer: zondag 8 februari

Waar: kerk Bathmen

Tijd: 10.00 uur

Info: Riet Beltman, tel. 0648159322, rietbeltman@gmail.com

Vier je verjaardag in de kerk, vanaf 80!

De taakgroep pastoraat organiseert vier keer per jaar een verjaardagsmiddag voor de 80-plussers uit
onze gemeente. Er is koffie en thee met iets lekkers, een hapje en een drankje, een leuk programma
en volop tijd om elkaar te ontmoeten. Kortom: een gezellige middag. U wordt hiervoor te zijner tijd
ook persoonlijk uitgenodigd.

Wanneer: donderdag 9 oktober (jarig in juli/augustus/september)
donderdag 15 januari (jarig in oktober/november/december)
donderdag 16 april (jarig in januari/februari/maart)
donderdag 2 juli (jarig in april/mei/juni)

Waar: kerk Bathmen

Tijd: 14.30 - 16.30 uur




Verwacht:

wij zijn een

Avond rond #fairtraide #duurzaamheid #groene kerk
met medewerking van ZWO-project Oeganda Bathmen-Okkenbroek en GROENE
Comschate-Ukraine-Contact KERK

Wanneer: dinsdag 11 november
Waar: kerk Bathmen
Tijd: 19.45 uur

De kerk gaat vreemd! DE KERK
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Elvis - kerkdienst met Fred Omvlee

W Fred Omvlee is predikant names de Protestantse kerk. Hij slaat graag bruggen
tussen moderne cultuur en geloof. Zijn stelling is ‘everything is spiritual’ en
‘iedereen is gelovig. In 2012 lanceerde hij bij de Top2000 de
Top2000-kerkdiensten.

Als groot fan van Elvis Presley organiseerde hij in 2006 een Elvis-kerkdienst in het
Amsterdamse Paradiso. Sindsdien heeft hij dat her en der gedaan. Vorig seizoen
zou hij al in Bathmen komen, maar daar kwam iets moois tussen. Dit jaar des te
beter! Fred treed graag op met lokale bands, en dat gaat in Bathmen vast ook wel
lukken. Misschien wel met de gelegenheidsband van De kerk gaat vreemd.
Wanneer precies is nu nog niet bekend.

IS Themabijeenkomst ‘Boter, kaas en havermelk’
KAAS met Geertjan Kloosterboer en Joris Lohman
o ©

Wanneer: houd voor deze en andere activiteiten kerkblad Baoken en
de website kerkbathmenokkenbroek.nl in de gaten!

HAVE RMELK

WEET WAT S5 EX1 VOO TN SETESE WERLLE




VERDERE INFORMATIE EN OPGAVE

Elke maand berichten wij over al onze activiteiten in kerkblad Baoken. En voor meer
info kunt u ook bellen of mailen met onze taakgroep bezinning en ontmoeting:

Riet Beltman 06 — 481 593 22
Anouk van Luik 06 — 288 187 13
José Vijver 06 - 232131 11
Anton Weenink 06 - 248 782 82
Gert Wijnstok 06 — 104 598 83

brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Welkom bij alle activiteiten. Sommige daarvan vragen om een specifieke
voorbereiding — zoals bijvoorbeeld de maaltijden voorafgaand aan onze filmavonden
- of tellen een maximaal aantal deelnemers — zoals de gespreksgroep ‘Verder na
verlies van een partner’ en de rondwandeling Moderne devotie. Graag lezen we dan
ook vooraf dat u komt. U kunt zich opgeven door dit formulier in te leveren bij de
kerk in Bathmen of Okkenbroek. Op dit te mailen naar bovengenoemd emailadres.

Proathuus

Soep en Spirit

Mediteren

Meditatief wandelen

Stamtafel

Geloven Nu

Ouders en kinderen tot 12 jaar
Kloosterbezoek

Verder na verlies van een partner
Rondwandeling Moderne devotie
Lezing Josien Beltman

Jezus, waarom?

Film Angels’ share

Film After Llife

Film No other Land
Vertelvoorstelling
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NAAM:

E-MAIL:



